
 

Protestantse gemeente Het Vierkant 

Kerkdienst in Benningbroek  

Zondag 6 april 2025 - 10:00 uur  

De vijfde zondag in de Veertigdagentijd - Judica 

 

 

 

 

Voorganger pastor Ton Heijboer uit Hoorn 

Ouderling Tryja Boven 

Lector  Marjon Toebes 

Organist  Jeroen Rijpkema 

Livestream Jan Boven 

Koster  Steven Wagenaar 

 



 

 

  



 

Inleidend orgelspel  

 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Openingstekst door de voorganger 

 

 

Als openingslied zingen we twee coupletten van het 

projectlied ‘Een nieuwe dag’ 
[Op de melodie van Lied 215] 

 

 

Een nieuwe dag, een nieuw begin 

van hoop en van verwondering. 

Het is weer licht, kijk om je heen: 

God laat de mensen niet alleen. 

 

Wat op de aarde groeien kan 

is ook voor jou, geniet ervan! 

Maar zeg niet: ‘Alles is voor mij.’ 

Dan komt Gods rijk niet dichterbij. 

 

 

Bemoediging  
 

 Voorganger: Onze hulp is de naam van de HEER 
 Allen:  IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 
 Voorganger:  De schepper van hemel en aarde, die sinds 

mensenheugenis trouw is aan die naam: 

 Allen:  IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 

 Voorganger: Hij leidt ons naar een leven van grote kwaliteit 

die we ‘eeuwig’ noemen  

  Dan roepen we elkaar toe 

 Allen:   IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU  

Voorganger: Want dan is God alles in allen 

Allen:  IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 

 

 

 

 

 



 

Openingslied vervolg - Lied 210 vers 1 en 2 

 

2 Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

Groet van hogerhand 

 
Openeningslied vervolg – Lied 210, vers 3 en 4 
 

3 Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 



 

 

4 Wil mij als de nacht nabijkomt 

tot een lieve broeder zijn, 

in het donker van de afgrond, 

langs de grenzen van de pijn, 

die mij als gehoorzaam kind 

wakend en niet slapend vindt. 

 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden 

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 

 

Gebed voor de nood van de wereld 
 

Het gebed bestaat uit drie delen, telkens afgesloten met de woorden 

‘Daarom roepen wij en bidden zingend’. 
De gemeente antwoordt zingend met het Kyrie Eleison van Lied 547. 

 

 

 

De lezing uit het Eerste Testament is uit Jesaja 58: 7-10 

 

Is het niet: je brood delen met de hongerige, 

onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt is,  

je bekommeren om je medemensen? 

Dan breekt je licht door als de dageraad,  

je zult spoedig herstellen. 

Je gerechtigheid gaat voor je uit,  

de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 

Dan geeft de HEER antwoord als je roept;  

als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’ 

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, 

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 



 

wanneer je de hongerige schenkt  

wat je zelf nodig hebt 

en de verdrukte gul onthaalt,  

dan zal je licht in het donker schijnen,  

je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 

 

 

Lied 973 

 

 

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

 

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

 

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 

 

 



 

De lezing uit het Tweede Testament is uit Lucas 20: 9-19 

 

Jezus vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde 

een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij 

voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, 

stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de 

opbrengst in ontvangst te nemen.  

Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege 

handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd 

afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook 

hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde 

knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 

Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal 

mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel 

ontzag hebben.” Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze 

met elkaar: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de 

erfenis voor ons.” En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden 

hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij 

komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan 

anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’  

Maar Hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er 

geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de 

hoeksteen geworden”? Iedereen die over die steen struikelt, valt te 

pletter, en degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld.’ De 

schriftgeleerden en hogepriesters, die begrepen dat Jezus deze 

gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden Hem op dat 

moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het 

volk. 

 

 

Lied ‘Sta bij het leven stil’ 
[Op de melodie van Lied 704] 

 

Sta bij het leven stil - en tel de zegeningen 

Maak zelf het groot verschil - dat zich niet laat verdringen  

Wees blij met elk seizoen - met regen, wind en zon.  

Waardeer het jonge groen - waar alles mee begon. 

 

Wees blij met wat bestaat - blijf niet naar meer verlangen. 

De wens naar rijkdom schaadt - hield al te veel gevangen 

in veel te zware druk. De wil naar meer houdt klein,  

verkwanselt het geluk - dat in bereik kan zijn. 

 



 

Overdenking 

 

Meditatief orgelspel 

 

 

Lied 967 vers 1, 2, 3 en 4 

 

2     3 

Wek de dode christenheid  Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 

uit haar zelfverzekerdheid;  die geen mens ooit helen kan. 

zend uw stralen overal,  Breng, o herder, in Gods naam 

dat de aarde U loven zal.  uw verstrooide kudde saam. 

Erbarm u, Heer.   Erbarm u, Heer. 

 

4 

Open overal de poort, 

Heer, voor uw voortvarend woord, 

win elk volk met stille kracht 

voor uw rijk, – verdrijf de nacht! 

Erbarm u, Heer. 

 

Gebeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader 



 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte 

 

Inzameling van de gaven - orgelspel 

 

Slotlied – Lied 422 

 

1     2     

Laat de woorden   Laat ons weten, 

die we hoorden   nooit vergeten 

klinken in het hart.   hoe U tot ons spreekt: 

Laat ze vruchten dragen  sterker dan de machten 

alle, alle dagen   zijn de zwakke krachten, 

door uw stille kracht.  vuur dat U ontsteekt. 

 

3 

Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

 

Zending en zegen, gevolgd door het AMEN van lied 415 vers 3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

___________________________ 

 

  



 

 
Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Stichting Amahoro. 
 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.protgemwognumbsn.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Volgende diensten 
 
 

* Zondag 13 april om 10.00 uur in Wognum. 

Palmpasen 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij. 

Er is ook kindernevendienst K!ND. 

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Manna Schermer. 
 

* Woensdag 16 april om 19.00 uur in Wognum. 

De laatste van zeven vespers in de Veertigdagentijd. 

Liturgen zijn ds Marianne Gaastra en Kees Swan. 

Het laatste kruiswoord: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ 

 

* Donderdag 17 april om 19.00 uur in Sijbekarspel. 

Witte Donderdag  

We houden het Heilig Avondmaal. 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij. 

 

* Vrijdag 18 april om 19.00 uur in Benningbroek. 

Goede Vrijdag 

Taakgroep Vieringen en dominee Marianne Gaastra. 

 

* Zaterdag 19 april om 10.30 uur in Sweelinckhof. 

Oecumenische Paasviering 

Voorgangers zijn Ina Broekhuizen-Slot en pastor Álvaro Rodriques 

Luque. 

 

* Zaterdag 19 april om 21.30 uur in Wognum. 

Stille Zaterdag  

Paaswake 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

Met medewerking van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. 

 

* Zondag 20 april om 10.00 uur in Wognum. 

Paasmorgen 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

De diaconale collecte is bestemd voor ons jaardoel De Bloeituin. 

 
De reguliere diensten in de maand april worden om 10.00 uur 
RECHTSTREEKS uitgezonden door Sweelinck-TV én tevens ‘s avonds om 

19.00 uur herhaald. 


